
Onze eerste weekjes zitten er al op! 

We zijn gestart met een themaloze week, dit doen we telkens na een vakantie. Zo kan de juf de tijd 
nemen om de kleuters te observeren, samen te spelen in de hoekjes, ….

De eerste dagen luisterden we heel aandachtig 
naar het verhaaltje “Karel gaat naar school”. 
Net als Karel kregen we ook een hoedje van 
papier. Dit mochten we versieren met verf en 
stickers.





De kleuters van de eerste kleuterklas mochten een symbooltje kiezen. Zo weten ze waar ze hun 
jasje moeten hangen, hun boekentas moeten zetten, ….

We leerden de dieren benoemen aan de hand van de symbolen en speelgoeddieren. Daarna 
mochten we ons symbooltje schilderen en stempelen.



Aan de hand van een bewegingslesje zochten we ons symbool (K1) of onze foto  (peuters). Eerst 
mochten we stappen, huppelen, … op de muziek. Als de muziek stopt gingen we op zoek naar ons 
symbool of foto. 

Voor we schilderen moeten we natuurlijk een schortje aandoen, eerst de handjes vooruit, dan onze short aan en 
daarna de velcro sluiten. 
Dit leerden we samen met juf Kirsten in de kring. 



We genoten ook ten volle van het mooie weertje. We speelden in de zandbak en mochten fietsen op 
de speelplaats. 



Er was ook heel wat te beleven in de hoekjes, kijk maar even mee. 






