
We zetten onze pantoffel klaar! 

Milan had niet alleen een wortel mee, maar ook zijn tutje mocht in zijn pantoffel, wat was de 
juf trots. 

Vrijdagmorgen in de klas! Wat spannend. We mochten eerst smullen van lekkere klaaskoeken en 
chocomelk. 
Daarna volop genieten van al het leuks dat hij bracht in onze klas. 








