
De voorbije weken hadden we heel wat Sint-
plezier! 

We luistereden naar het verhaaltje Lieve 
Sinterklaas, mochten ons verkleden in Sint en 
Piet, maakten kennis met de gevoelens, ….

Ik heb volop genoten van de enthousiaste 
snoetjes de voorbije weken! Zie ze stralen.



Zwarte Piet is heel vaak blij, maar hij kan ook wel eens verdrietig of boos zijn. Kijk maar even mee. 



We leerden niet alleen blij, boos en verdrietig kijken, maar 
we legden ook de situatiekaartjes bij de juiste zwarte piet. 
Luisterden naar blije, boze en verdrietige muziek. 

In de kring lagen een heleboel kledij! We sorteerden de kledij bij Sint of bij zwarte Piet. 



In het hoekenwerk gingen we aan de slag om een Sint te knutselen; bordjes schilderen, noppenfolie afdrukken op 
de mijter, papier knippen/scheuren en een baard kleven! Heel wat werk, maar het resultaat mag er zijn :). 



We mochten experimenteren met scheerschuim! We maakten een baard voor de Sint.



We hadden een groot probleem in de klas! De mantel van de Sint was gescheurd, hoe kunnen we dit 
nu maken?  In het hoekenwerk gingen we op zoek naar oplossingen om de mantel te maken. We 
gebruikten plakband, wasknijpers, naald en draad, ….



We leerden ook tellen met lekkere letterkoekjes! 

6 december was het tijd om nog eens een babbelkring te doen! Wat vertelden de kleuters 
enthousiast. 



We hadden ook een jarige in de klas! Hiep hiep 
hoera voor Jolien. 

Deze week zijn we gestart met het thema, 
lichtjes, slingers en ballen. 




