
Op een mooie dag vindt Bobo Olifant een raar ding bij het meer. Een 
hoed, denkt Bobo. En hij zet het op zijn kop. 'Maar neen,' zegt Kiki 
Krokodil. 'Het is een cape!' Volgens Zaza Schaap is het ding een rok. 
Volgens Dudu Eend is het een sjaal. En Lili Mier meent dat het een 
dekentje is. De dieren maken ruzie en storten zich op het ding. Het 
scheurt in stukken! Dan komt een jongetje uit het meer, helemaal 
bloot. Waar is zijn onderbroek gebleven? 

Dit grappig verhaaltje stond deze week centraal in de klas! We deden 
heel wat leuke dingen

Alle dieren liepen boos weg om “het ding” niet was wat ze dachten. Boos kijken, ja hoor dat kunnen wij 
heel erg goed . We maakten kennis met het gevoel, luisterden naar een heel boos liedje en we mochten 
vertellen waarom we ook wel eens boos zijn. 



We luisterden naar het verhaaltje a.d.v een poppenspel. De kleuters keken en luisterden heel aandachtig. 

De verschillende dieren uit het boek werden uitvoerig besproken.  Wat weten we al veel 
over de olifant, de krokodil, ….



Juf had verschillende doeken mee. We oefenden onze spierkracht en probeerden onze vriendjes vooruit 
te trekken! Wat een pret. 



In de knutselhoek kleurden we alle dieren in 
de juiste kleur,  daarna kleefden we “het ding” 
op de juiste plaats. 

De peuters mochten een diertje uit het verhaal kiezen en deze schilderen met waterverf. 



Coco de krokodil is een programmeerbare krokodil robot. Hij wil naar het doekje, daarvoor moeten we de juiste 
pijl op zijn rug leggen. 

Deze week zijn we gestart met het thema Sint en Piet.  We zullen ons verkleden, een knutselwerk maken in 
de lievelingskleuren van Sinterklaas en nog veel meer :). 




