
“Dit ben ik”, gedurende 2 weken leerden we heel wat 
over ons lichaam. 

Net zoals bij elk thema luisteren we eerst naar een 
verhaaltje. 

Het varkentje Big gaat kleine Beer tekenen. Hij tekent zijn 

hoofd, buik, armen en benen en kleurt hem geel in. Maar 

Vogel, Olifant, Aap, Konijn, Muis en Giraf wijzen hem erop, 

dat er nog ogen, een neus, een mond, oren, handen en 

voeten ontbreken. Big tekent alles erbij en langzaam zien we 

de tekening groeien. Dan verschijnt kleine Beer en kunnen 

ze de tekening samen bewonderen.

We begonnen met ons gezicht waar te nemen, hiervoor gebruikten we natuurlijk een spiegel. Onze 
ogen, oren, neus, mond en haar. Dit probeerden we nadien te tekenen op de juiste plaats. 



We leerden niet alleen ons gezicht tekenen, maar ook onze verschillende lichaamsdelen! Kijk maar even 
mee. 



We maakten muziek met onze lichaamsdelen: met 
onze handen, voeten en knieën.  Hiervoor moeten 
we heel goed kijken naar het stappenplan. 

We maakten niet alleen muziek met ons lichaam, maar ook met ritmestokjes.



We maakten een foto van onszelf en daarna mochten we puzzelen! Dat vonden we heel erg leuk. 

Met onze oortjes moesten we heel goed luisteren! Bumba zat verstopt in de klas. Af en toe hoorden 
we hem eens roepen. Geen makkelijke opdracht maar door samen te werken lukte het ons wel. 



Met onze oren kunnen we horen, met onze neus kunnen we ruiken, ….. We leerden de verschillende 
zintuigen kennen. We sorteerden het verschillende materiaal bij het  juiste zintuig.  Daarna mochten we 
proeven, ruiken, luisteren en kijken. 



En …. we bakten ook lekkere pannenkoeken die we natuurlijk daarna mochten proeven. 





In het hoekenwerk hadden we ook heel wat pret! Kijk maar even mee. 



We hadden ook een jarige in onze klas! Hiep hiep 
hoera voor Elif. 




