
Techniek stond de voorbije weken vooral in de 
kijker. Dit aan de hand van het boek “ het verhaal 
van een gaatje”. 

Als start van het thema luisterden we naar het 
verhaal en maakten we een woordspin. 

We gingen onmiddellijk aan de slag in het hoekenwerk en mochten stempelen met onze vingers.



Maandagnamiddag kreeg Anna van juf Kirsten een heleboel snoepjes. Ze stopte ze in een doos en kwam ermee 
naar de kring. Maar …. er zat een groot gat in de doos dus alle snoepjes vielen eruit. We gingen met z’n allen op 
zoek naar een oplossing. En ja hoor, alle gaatjes in de dozen werden dicht gemaakt. 



Er waren heel wat kindjes ziek deze week, dus konden we even iets doen waar we anders geen tijd voor 
hebben :) Kijk maar even mee. 



Onze maandelijkse ‘gezamenlijke’ activiteiten voor woensdag lagen even stil door corona, maar we zijn heel 
erg blij dat we terug mogen starten. 
Deze week stond relaxatie op de agenda. We genoten met z’n allen van een heerlijke massage. 



Gaatjes hier, gaatjes daar. We gingen op zoek naar gaatjes op de speelplaats. 



In het hoekenwerk leerden we sjablonen overtrekken, gaatjes maken in papier, kralen rijgen, …



Ook in de andere hoekjes waren er heel veel gaatjes te zien.




