
 Vorige week werkten we een weekje zonder thema. 
Samen gingen we aan de slag en maakten we een 
brainstorm “ wat kunnen we deze week allemaal doen 
in onze klas?”

Er kwamen heel wat leuke ideeën :) Kijk maar even 
mee. 

Nagels lakken, dat kunnen we als de beste!  

EEN WEEKJE ZONDER THEMA. 



Nina had niet enkel nagellak mee, maar een koffertje vol spullen. Daar gingen we meteen mee aan de slag. We 
bekeken ook een echte haardroger. We merkten dat er warme wind uitkomt, hiermee mochten we pluimpjes 
wegblazen. Wat een pret was dat. 



We leerden sorteren van groot naar klein. Eerst met leeuwen en dino’s, dan met enkele kindjes van de klas. 
Daarna mochten we eens proberen op papier. In het hoekenwerk mochten we dit wat verder oefenen. 



Jolien bracht voor haar verjaardag als 
klasgeschenk  “Anna’s grote emotieboek” mee. 
We namen eens een kijkje en keken net als Anna 
heel erg blij/of heel erg boos. We luisterden ook 
naar een passend verhaaltje bij het gevoel.



Gekke kapsels. 



We hebben natuurlijk ook genoten van de eerste zonnestralen. 

Tot slot wil ik nog ons nieuw 
vriendinnetje verwelkomen in de klas! 
Welkom lieve Nena. 

We gingen op stap in de omgeving van school 
een maakten een mooie wandeling. 




