
Net zoals bij elk nieuw thema luisteren we eerst naar het themaboekje “de bloemen van Jules”.
Daarna maken we samen met de kleuters van de eerste kleuterklas een woordspin. 

Zoeken naar bloemetjes op de speelplaats kon natuurlijk niet ontbreken. We vonden heel wat mooie 
bloemen. 



Van klein naar groot of van groot naar klein sorteren. Dit ging al heel erg goed! 



We gingen aan de slag met toverpapier. We tekenden 1 bloemetje op het blad en hocus pocus pats …. op de 
blaadjes erna stonden nog bloemetjes. Leuk om de verwondering op die kleine snoetjes te zien! 

Supergrote bloemen inkleuren, wat een pret.



Onze reactiesnelheid eens testen, dit deden we aan de hand van volgend spelletje:
Kijk en luister goed en sla zo snel mogelijk op de gele, blauwe, … bloem. 



Wat een kunstenaars in mijn klas!  Kijk maar even mee naar de mooie geschilderde bloemen. 



Als voorbereiding op de tweede kleuterklas mochten de kleuters “een werkblaadje” maken! Dit ging 
heel erg vlot! 

En ja hoor, ook de peuters mochten dit eens 
proberen. 



Ook in het hoekenwerk dolle pret! 






