
Een kijkje in onze klas!
Met onze paraplu en laarzen stonden we klaar om te starten aan 
ons nieuw thema. We luisterden eerst naar het verhaal “ Knorretje, 
zo mag je niet naar buiten! “.  

De begrippen open en toe werden aangebracht aan de hand van verschillende paraplu’s. In het hoekenwerk 
oefenden we verder de begrippen met een memorie. 



De ritmestokjes werden voor de eerste keer dit schooljaar uit de kast gehaald. 
We leerden zacht tikken bij zachte regen, hard tikken bij harde regen. 

Daarna mochten we in het hoekenwerk verder spelen met instrumenten. 



Tijdens de schrijfdans oefenden we de fijne motoriek door korte verticale lijntjes te tekenen. Dit ging super vlot. 



We nemen elke maand ook even de tijd om te puzzelen.  



We maakten natuurlijk ook onze eigen paraplu. We mochten kiezen in welk kleur we schilderen en daarna 
versierden we de paraplu. We kleefden een kleine sticker op een kleine stip, een grote sticker op een grote 
stip.  De peuters mochten vrij versieren. 
We kleurden daarna druppeltjes om aan de paraplu te hangen. 

Aan de ene kant van de klas volop concentratie bij het maken van de paraplu’s en aan de andere kant 
volop waterplezier bij het laten regenen door de gietertjes. Met als resultaat, grote plassen water in de klas 
(gelukkig hadden enkele kleuters hun laarzen aan :)) 



We maakten stap voor stap kennis met een matrix. Hier moeten we heel goed kijken en de paraplu in het juiste 
vakje leggen

Nog enkele leuke foto’s van ons hoekenwerk :) 






