
Een kijkje in onze klas!

Tijdens ons thema “ onze tandjes” luisterden we 
naar 2 mooie verhalen van Anna 
- Anna poetst haar tanden
- Anna bij de tandarts.

Na het beluisteren van de verhaaltjes, maakten 
we een woordspin met de oudste kleuters. 

Als voorbereiding op ons volgende thema maakten we kennis met getallen en getalbeelden. 



We leerden natuurlijk ook wat goed/minder goed is voor onze tandjes.  In het hoekenwerk werd dit even 
herhaald en mocht elke kleuter de voedingsmiddelen bij de juiste tand kleven. 



Met lijm en scheerschuim maakte de juf iets wat leek op tandpasta. Met de tandenborstel mochten we de 
tand helemaal poetsen.  Daarna mochten de eerste kleuters de juiste voedingsmiddelen (zie vorige foto) bij 
de juiste tand kleven, de peuters kleurden een tandenborstel voor bij de tand. 



Tandjes poetsen kon natuurlijk niet ontbreken! We oefenden eerst op een ‘nep’ gebit. Daarna gingen we 
aan de slag en poetsten we onze eigen tandjes. 



We mochten ook feest vieren want 
Elize is 3 jaar! 
Hieperdepiep hoera!! 

Nog enkele fotootjes uit het hoekenwerk. 




