
VERLANGENVERLANGEN
NAAR....NAAR....

HET HELE JAAR DOOR
SPIEKPIETJES.



Elk jaar opnieuw is het verlangen
naar de komst van de Sint en zijn

gekke pieten.  Otis bracht zijn
boekje mee en zijn Sintoutfit.

We leerden over de Spiekpietjes
en nog zoveel meer.  We kennen
nu ook de maanden van het jaar.



Er stonden weer heel wat taakjes op het
programma.

We knutselden een paardenkroon, we leerden
groepjes maken van 3, we hebben de letter P

geleerd van Pakjes Piet en zochten de juiste letters. 
Het was opletten geblazen met de buikjes. We

oefenden verder op raamfiguren.  We gingen op
zoek naar dezelfde woorden, cijfers herkennen en
Sint kleuren volgens patroon.  Daarnaast gingen

we aan de slag in de speelhoekjes met staafjes en
clicx.  We maakten Sint, Piet en pakjes.





Naast de vaste werkjes waren er ook soms wat
moeilijker taakjes.  Zo maakten we een matrix, een
sudoku, Spiekpietje van klein naar groot, kopiëren

van tekeningen via het raam en konden er
vriendjes werken in een boekje. Heel wat leerrijke

zaken.
Er werd ook gekookt in de Sinthoek en eten werd

verdeeld in potjes.



We speelden memory en
trainden ons geheugen, zo

oefenden we ook nog eens de
woordenschat.



De leerlingen van L5 kwamen
een verhaaltje vertellen over de

Spiekpietjes.



We schreven een brief naar de
Sint en brachten die naar de

Sintbrievenbus.



De grote dag was aangebroken.  Na het aftellen via
onze kalender mochten we ons schoentje zetten

en kwam hij de volgende dag op bezoek. We
maakten een verzorgingsdoos voor het paard,

zongen een liedje over het paard is ziek en kregen
K'nex en een kassa als geschenkje.  Tot volgend

jaar.






