
Een kijkje in onze klas!
Spiekpietjes zijn kleine roetpieten die zich in de klas 
verstoppen. Ze verstoppen zich op de gekste 
plaatsen en helpen de sint om alle cadeautjes op 
tijd klaar te hebben en ieder kind blij te maken :) 

De spiekpietjes, hierover ging het de voorbije 
weken in onze klas.  Elise haar mama had een hele 
grote spiekpiet gehaakt, hij mocht een tweetal 
weekjes bij ons in de klas blijven :) 



Na het beluisteren van het verhaal gingen we onmiddellijk aan de slag in de knutselhoek om ons eigen 
kiekeboe spiekpietenkroon te maken. 



We leerden aan de hand van verschillende spelletjes tellen, kijk maar even mee. 



Bij onze maandelijkse schrijfdans leerden we cirkels tekenen. Dit ging heel erg goed. 



We maakten kennis met een memorie, 2 dezelfde kaartjes zoeken en goed kijken waar welk kaartje ligt, 
lijkt makkelijk maar hier is volle concentratie voor nodig :)  Samen met juf Sylke oefende we dit verder in 
het hoekenwerk. 

De gevoelens van onze roetpieten kwamen aan bod, zijn kunnen ook wel een boos, blij, bang of verdrietig zijn. 



In het hoekenwerk hadden we heel wat pret! Kijk maar even mee. 





Naar aanleiding van de voorleesweek kwamen de leerlingen van het 5de leerjaar voorlezen in de 
klas. 
Een dikke pluim voor alle kinderen, ze hebben dit super gedaan. 




