
Een kijkje in onze klas!
Ons laatste thema van dit jaar was 
“ Floortje viert kerst”.  We luisterden heel 
flink naar het verhaaltje en maakten daarna 
een woordspin. 

Daarna gingen we aan de slag om de juiste kerstbal bij het juiste kaartje te zoeken. 



Onze nieuwjaarsbrief en het geschenkje voor mama en papa namen heel wat tijd in beslag. Maar het 
resultaat mag er zijn :) De kleuters deden hun uiterste best. 





In de klas lagen er heel veel slingers, we leerden de begrippen lang en kort kennen aan de hand van 
verschillende spelletjes. Daarna mochten we in het hoekenwerk een lange en korte slinger maken door 
met onze vingertjes te stempelen. 



Het vlammetje van de kaars uitblazen :) 

Knippen, knippen met de schaar! We leerden knippen op een rechte lijn. De peuters mochten vrij knippen en 
maakten daarna een kerstboom met hun snippers. 



We hadden in de klas een hele grote kerstboom. Die mochten we versieren met allerlei gekleurde 
kerstballen. Bovenop de boom wilden we een mooie ster, maar wie kan er de ster zo hoog hangen?
Ella kwam met het idee om een ladder te gebruiken, Elize wou een stoel gebruiken maar kon net niet 
aan de top van de kerstboom. 
Gelukkig was meester Brecht er nog om even te helpen. 



Ook in het hoekenwerk was er heel wat te beleven, kijk maar even mee.



We vierden feest voor Ellie haar verjaardag, hiep hiep hoera. 

We namen afscheid van Emma.
Emma zit in het 6 de jaar kinderverzorging en 
kwam gedurende 6 weken stage doen in onze 
klas! Bedankt Emma, je was een hele grote hulp 
in de klas. We zullen je missen. 



Nog leuk nieuws om af te sluiten! 
Floor heeft er een broertje bij, proficiat aan de 
ouders en grote zus! 




