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Poëzieweek: naamgedicht maken
Van 26 januari tot en met 1 februari was er poëzieweek. We gingen aan de slag

met het lezen van gedichten. De kinderen maakten hun eigen naamgedicht. 
Ze zochten de letters van hun naam in kranten en boekjes en plakten dit onder

elkaar. Ze schreven bij elke letter een zin of een woord dat bij hen paste. 
De resultaten waren prima! Binnenkort krijgen ze hun naamgedicht mee naar

huis en dan kunnen jullie dit zelf lezen.



Werken op de chromebook!
In de klas werken we vaak op de chromebook. Tijdens hoekenwerk en vrije

momenten mogen de kinderen zelfstandig aan de slag op Kabas en op Scoodle.
Natuurlijk leren we nog veel meer dan dat! Deze week leerden we programmeren

met behulp van 'Ko de kraker'. De raaf wil graag naar zijn noot gaan, maar
hiervoor moeten de kinderen de juiste weg vinden. Hiervoor hebben ze hun
ruimtelijke inzicht nodig, want ze moeten in hun hoofd nadenken over welke

stappen ze zullen zetten. 



Ook thuis kunnen jullie dit spel spelen! Ga naar Google en typ in: Ko de kraker. 
Nu kunnen jullie het spel spelen. Veel plezier! 

Ana was jarig!

We kregen een lekkere traktatie van Ana! 
Wat was dat lekker smullen.



Soep maken met de kleuters
Vorige woensdag maakten we wortelsoep met de kleuters. Sommige kinderen

hielpen met koken en andere kinderen hielpen in de kleuterklassen. Ze mochten
dus zelf kiezen wat ze graag wilden doen. Juf was heel blij om te zien hoe ze de

kleuters hielpen en ook zelf goed aan het koken waren.





Kunstenaar: Claude Monet

Tijdens de lessen van WO leerden we over padden en kikkers in het water. 
Tijdens de muzische les maakten we kennis met de kunstenaar Claude Monet en
zijn kunstwerk 'Waterlelies'. Samen met het 3de leerjaar gingen we naar de vijver
in de groene zone. De kinderen mochten een plekje kiezen en een schets maken

van hun uitzicht. Het was ook prachtig weer, dus het was heel erg leuk. 
Eenmaal terug op school schilderden we de schets in met waterverf. 

We leerden hoe we dit moesten gebruiken. Op het einde hielden we een
tentoonstelling en keken we naar elkaars werk. 











Dikketruiendag
Op donderdag 9 februari was er Dikketruiendag. De kinderen mochten een trui

meebrengen. In de namiddag mochten alle kinderen van alle klassen dit versieren
in verschillende lokalen. Wat was dat leuk!








