
Een kijkje in onze klas!
In het thema ‘dit ben ik” staat het lichaam centraal. Aan de hand van het 
prentenboek “ big maakt een tekening” leerden we stap voor stap een kindje 
tekenen. 
We maakten ook meteen een woordspin. 

Het lied “hoofd, schouders, knie en teen” kon natuurlijk niet ontbreken. We zongen uit volle borst en dansten 
er op los. 



Stickers kleven doen we heel erg graag :) We luisterden goed naar de juf en kleefden onze sticker op ons 
hoofd, op onze wagen, op onze kin, ….. Daarna kleefden we pleister op de juiste plaats 



Stap voor stap leerden we een kindje tekenen. We beken onszelf eerst goed in de spiegel en tekenden dan ons 
hoofd, onze neus, ….

Daarna gingen we aan de slag op een blad papier .



Een puzzel maken an onszelf, hoe leuk ik dat! 

We maakten ook een puzzel van een kindje, goed kijken zodat alles op de juiste plaats ligt! 



De kleuters van de eerste kleuterklas leerden de beer (van in het verhaal) aan de hand van eens 
stappenplan tekenen. De peuters mochten beer schilderen met waterverf. 



We tekenden onze handjes op papier en mochten deze inkleuren, wat een verwondering op die snoetjes 
toen ze de omtrek van hun handjes zagen :). Kevin deed zijn uiterste best om de handen van de juf te 
omlijnen. Geen makkelijke opdrachten maar op en top concentratie. 

Met onze neus kunnen 
ruiken, met onze oren 
kunnen we horen, …. Eerst 
maakten we kennis met de 
zintuigen in de klas, daarna 
mochten we ze gebruiken in 
de hoekjes. 



Koekjes bakker in de klas 





In het hoekenwerk maakten we een mooie ketting, we oefenden de fijne motoriek door strijkparels te 
rijgen, ….



We hadden 2 jarigen in onze klas! Hiep hiep hoera voor Ishaaq en Elf.




