
Een kijkje in onze klas!
Ons thema “konijn” was een topper! Kijk maar even mee. 
We luisterden eerst naar het verhaaltje “lief klein konijntje”. Daarna gingen we onmiddellijk 
aan de slag in het hoekenwerk om ons paasmandje te maken.



We weten natuurlijk dat konijntjes graag worteltjes lusten, wij hadden hele speciale wortels. Allemaal in 
verschillende vormen. We sorteerden de juiste vorm bij het juiste konijn.  Eerste samen in de kring, daarna in 
het hoekenwerk wat verder oefenen. 



Tijdens de schrijfdans leerden we lijntjes ( gras) en stipjes(keuteltjes) op het blad tekenen, met als 
resultaat een heel mooi werkje! 



We kregen bezoek van 2 konijntjes, Lien en Loes mochten de hele dag in onze klas blijven. We bekeken het 
konijn van kop tot teen.  We leerden dat konijnen niet in een huis maar in een hok wonen, dat ze korrels, sla en 
worteltjes eten, …..
We mochten het konijn natuurlijk ook eens vasthouden en aaien. 



1, 2, 3, 4, we leerden wortels tellen en 
mochten deze voederen aan de 
konijntjes. We speelden verschillende 
spelletjes om het tellen te oefenen. 

Volop concentratie in het hoekenwerk! De stipjes volgen en zo de wortel tekenen. Wat super flink gedaan. 



In het hoekenwerk mochten spelen met hooi, gras tekenen voor de konijntjes, we maakten hokjes voor de 
konijnen, …





We mochten ook nog feest vieren want Kevin is 4 
jaar! Hiep hiep hoera. 




