
Een kijkje in onze klas!
Voor de krokusvakantie werkten we een tweetal 
weekjes rond het thema “raad eens hoeveel ik 
van je hou”.

We gingen meteen aan de slag om een geschenkje te maken 
voor onze mama en papa. Eerst de kader schilderen met een 
zelfgekozen kleurtje, daarna leerden we een nieuwe techniek 
kennen, scheerschuim mengen met verf en dan een afdruk 
maken! De snoetjes waren   goud waard bij het zien van het 
resultaat. 
Na al het werken, natuurlijk ook nog een mooie foto nemen voor 
in het kadertje :) 





We tekenden, schilderenden en kleurden ook heel wat hartjes.  



In onze klas leerden we “programmeren”.  Met 
behulp van kaartjes die op de rug van de krokodil 
leggen, kunnen we bewegingspatronen  creëren 
en zo bepalen in welke richting Coko beweegt. 

We speelden een hartjes-memorie en leerden een patroon leggen op kleur 



We mochten 2 keer feest vieren in 
onze klas! 
Hiep hiep hoera voor Nobel en 
Seppe . 




