
De letterwinkel.



In de letterwinkel van opa Brom kan je
elke dag om 9u letters kopen in alle

vormen, maten en kleuren.  Op een dag
kocht de koningin alle letters op en was
de winkel gesloten.  Opa Brom ging op

wereldreis om nog andere talen te
ontdekken.  We werden

ondergedompeld in een wereld vol
letters, woorden en zinnen.



We leerden al heel wat letters doorheen het
schooljaar en maakten hier een letterboekje

van.  We kregen elke dag 1 of soms 2 letters die
we volgens een bepaald patroon moesten

versieren. We maakten ook een kaft voor ons
boek.





Tijdens het hoekenwerk stonden letters en
woorden centraal.  We maakten ons eigen alfabet.  

Zo koppelde we aan elke letter een woord.  Daar
gingen we verder mee aan de slag:  stempelen,
woorden maken met blokken, figuurtjes,...  Ook
onze namen werden verder ingeoefend en de

beginletter.  





De letters werden zelfs
doorgetrokken tijdens

koekmomenten.



We gingen op zoek naar letters
die verstopt waren in een zee van
letters, we zochten de letters van

woorden terug in een
woordzoeker.



We leerden over het kopje,
buikje en staartje van een
woord.  Door 1 van deze te
veranderen krijg je telkens

nieuwe woorden.



Letters heb je in verschillende
verschijningsvormen.  We

probeerden letters te maken
met kaplablokken.  Dit zorgde

voor leuke resultaten.


