
EVEN GEWOON
GENIETEN.



De zon was van de partij, een
verjaardag werd gevierd, een

themaloze week na de
vakantie.  Dit vroeg om een

uitstapje naar de Wattewy en
wat hebben we genoten van

even gewoon kind te zijn.








