
Lekkers van de bakker
Enkele weken werkten we rond het boek 'Bakker Muffin'. 

Tijdens dit thema kon zelf brood bakken natuurlijk niet ontbreken. Juf bracht
haar broodbakmachine mee en we bakten een lekker melkbrood. Onze klas

rook heerlijk. 

We brachten een bezoekje aan de afdeling 'Bakker' in de Carrefour.
We kochten er 2 broden en konden zien hoe het brood gesneden
werd in de snijmachine. We kochten ook donuts en die mochten

we proeven in de klas. 



Oefenen van het spel in de winkel.
 

Woordenschat oefenen aan
de hand van een kimspel.

 

Taartjes zoeken a.d.h.v.
opdrachtkaarten

  
Telspelletjes 

 



Taarten en donuts versieren met
loose parts

Plezier in de bakkershoek



Taarten versieren
met scheerschuim. 

Heel leuk! 

Spelen met speeldeeg: kneden,
rollen, donuts maken, ....

Taartjes maken



Krullenbol
Tijdens schrijfdans maakten we cirkels
in scheerschuim. Daarna tekenden we

een taart op papier met verf en
scheerschuim. De taart versierden we

met stippen (snoepjes).



Knutselen voor mama



K L E I N E
BA K K ER T J E S



We hebben er een nieuw vriendje bij!
 

Sinds 2 mei komt Hussain bij ons in de klas. Hij voelde zich al heel snel thuis bij ons!
 

Welkom, lieve vriend!   


