
Een kijkje in onze klas!
Goudlokje en de drie beren,  net als bij het familiefeest stond dit thema gedurende 2 weken centraal in de 
klas.  De kleuters genoten volop bij het luisteren naar het mooie sprookje.

We maakten net als bij elk nieuw thema een woordspin. 

We gingen van start met het maken van gekleurde beren-torens. Eerst goed kijken, en dan dezelfde toren 
nabouwen. 



De begrippen groot en klein kwamen op heel wat manieren aan bod. 
- De juiste beren op het juiste bolletje zetten
- De beren in de juiste cirkel zetten
- leg het juiste kommetje, lepel, …. bij de juiste beer. 



In de knutselhoek maakten we een berenmaskertje, dit gebruikten 
we om een leuk filmpje te maken voor het familiefeest.
We mochten ook 3 beren kleuren, knippen (K1) en prikken (P). 
Daarna sorteerden we de beren van groot naar klein. 







We leerden dat een bruine beer heel groot is, dat hij in de bossen 
woont en nog veel meer. We bekeken verschillende filmpjes. 

Van al dat leren worden we zoooo moe :) 



IN het hoekenwerk was er ook heel wat te beleven, kijk maar even mee. 



Niet vergeten :) zaterdag is het groot feest op 
school. De kleuters hebben al volop geoefend 
voor hun dansje! Ze zullen stralen op het podium. 

Vorige week mochten we voor de laatste keer dit 
schooljaar een nieuw vriendjes verwelkomen. 
Welkom lieve Finn! 




