
KENNISMAKEN MET HET
EERSTE LEERJAAR.



We mochten even proeven van
het eerste leerjaar.  We
maakten kennis met de
hoekjes.  We werden in

groepen verdeeld zodat er nog
in het derde kleuter kon

gespeeld worden.  Dit stond in
de voormiddag op de planning.  

In de namiddag gingen we
samen naar de Wattewy om te

onspannen.








