
Toneel

click



Samen met de tweede
kleuterklas gingen we naar het
toneel.  Het was een avontuur
vol licht, acrobatie en magie. 
 Een aantal van onze vriendjes
mochten zelfs meehelpen om
de lichtjes aan te steken. Het

was alsof we in het circus
zaten.

Click was het spiegelbeeld van
Click maar toch was het een

jongen en een meisje.  Samen
met hun vriend beleefden ze

de dolste fratsen.
We genoten van begin tot

einde.








