
Een kijkje in onze klas!
Kunnen wij het maken? Nou en of! 

Anderhalve week werkten we rond het thema 
bouwen. Het ideale moment want onze 
speelplaats was een heus bouwwerf. 

We gingen meteen aan de slag om heel wat 
werkmateriaal te sorteren per kleur.  In het 
hoekenwerk mochten we dit nog wat verder 
oefenen. De kleuters van de eerste kleuterklas 
werkten met opdrachtkaarten, zij sorteerden op 
kleur en op materiaal. 



Om ons knutselwerkje wat te pimpen mochten we ons verkleden in een echte werkman/werkvrouw. 



Voor ons knutselwerkje mochten we rijden in de modder met de auto. Daarna mochten we 2 bouwvoertuigen 
kiezen en deze inkeuren. 
Met als resultaat een heel mooi werkje!  



Wisten jullie dat we in onze boekenhoek een pratende muur hebben? Hier gaan al de woordkaarten van 
ons thema in. De kleuters duwen op het knopje en zo kunnen ze het juiste woord horen dat bij het kaartje 
hoort!  Dit vinden we heel erg leuk. 
Er liggen ook nog heel wat boekjes ivm het thema, waar we 
heel aandachtig in kijken. 

Niet alleen onze bouwhoek is verrijkt in het 
thema, ook onze ander hoekjes. Kijk maar even 
mee.



Bij bouwen hoort natuurijk ook nagels inkloppen en vijzen indraaien. Wat ging dit vlot!  We leerden eerst in 
de techniekles veilig omgaan met het materiaal vooraleer we aan de slag gingen. 
We oefenden op verschillende manieren. Met hamertje tik, nagels kloppen in piepschuim en ten slotte het 
echte werk!  En ja hoor, zelf de directeur kwam een handje meehelpen. 



Een waarneming van het bouwmateriaal kon niet ontbreken. Een schroevendraaier, een hamer, een 
boormachine, …..
We mochten ook allemaal een gaatje boren met de boormachine. Wat spannend :) 



We gingen ook een kijkje nemen naar de echte werkmannen op school. We zagen ze in volle actie 
bezig met de graafmachine . De directeur boorde enkele gaten in de muur van het tweede leerjaar 
( voor de klimmuur). Ook hier mochten we eens komen kijken en luisteren naar het luide lawaai van de 
boormachine. 



Hiep hiep hoera! Liam is jarig. We zongen liedjes , dansten, ….
Gelukkige verjaardag lieve vriend! 

Ons thema voor volgende week: de boerderij. 




