
 

Als eerste thema kwamen we alles te weten over de dinosaurussen. Zo leerden we de 
verschillende dinosaurussen kennen. We keken wat ze aten, welke  verschillen we zien tussen 
elkaar en hoe groot ze waren. Daarnaast konden we in het zand de dinoboten opgraven. Wat 

was het fijn om opzoek te gaan. Nadat we de boten konden opgraven kunnen we hiermee aan 
de slag om ons eigen dinoskelet te maken. In het eerste thema leerden we ook onze eerste 

leter. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We prikten onze Dino uit om daarna in een 
dinolandschap te zeten. We kleurden onze eigen 
zonsondergang en schilderden de aarde.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samen konden we naaien met veters door de dino’s.  

We zochten de verschillende dino’s op.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Knip en telpuzzel rond dino’s konden we ook maken. Aan de hand van een kaart konden we de dino’s 
nabouwen. Nu weten we toch al wat meer over al deze dinosaurussen. Het volgende thema die 
aanbod komt is de boerderij.   

 

 


