
Op schoolreis naar de kinderboerderij Pierlaopont. 

Dinsdag gingen we met alle kleuters op schoolreis  naar de kinderboerderij!
Eerst goed luisteren naar boer Sam, hij vertelde wat de dieren graag lusten. Daarna gingen we richting de dieren om
ze eten te geven. Onze eerste stop was het kippenhok.  



Daarna mochten we de pauw, de geitjes en de schaapjes eten geven. Wat een leuke ervaring. 



Bij onze volgende stop mochten we op de rug van een paardje zitten, hoe spannend was dat! 



Na ons ritje op het paard mochten we in de huifkar luisteren naar een verhaaltje. Daarna gingen we aan
de slag om ons broodje te bakken. 



Na al dat werken hadden we grote honger en we smulden van onze boterhammen. Daarna mochten
we nog even spelen in de zandbak en het het hooi. 



Als laatste maakten we een ritje  met de huifkar, daarna gingen we te voet terug naar de
boerderij waar we nog enkele diertjes tegenkwamen.
 

Daarna was het tijd om naar huis te gaan, het was heel stilletjes op de bus!  


