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              De Pierlapont  

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eerst mochten we mee 

op pad met de boerin. 

Samen met de boerin 

ontdekten we welke 

ingrediënten erin 

brood zit.  

 

Daarna mochten we 

zelf aan de slag om ons 

brood te bakken.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kneden, rollen, …. 

 

Als de broodjes klaar 

waren mochten deze in 

de oven en gingen we 

verder op pad.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We mochten mee op 

pad met boer Sam. 

Samen met de boer 

mochten we de dieren 

voederen.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We mochten de 

schaapjes, kippen, 

varkens, koeien, 

paarden, pauwen, 

eenden, geitjes 

voederen.  

 

Sommige vriendjes 

vonden het heel 

spannend om de 

dieren te voederen, 

maar wat hebben ze 

dit goed gedaan!  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boer Sam was heel blij 

met alle hulp.  

 

Er was ook nog een 

kalfje die grote honger 

had…  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samen met boer Sam 

mocht iedereen het 

kalf melk geven.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na ons harde werk 

mochten we ook 

eventjes genieten van 

een ritje op het paard.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na het genieten van 

onze lekkere lunch in 

het prachtige zonnetje, 

mochten we nog even 

in het stro gaan spelen.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat hebben we 

genoten van onze 

uitstap naar de 

boerderij!  

 

 

 

 


