
Een kijkje in onze klas!
Ons thema de boerderij stond de voorbije weken centraal in 
de klas! We hebben enorm genoten en heel veel bijgeleerd. 
We zijn gestart met het luisteren naar het verhaal “Anna op de 
boerderij”. Daarna gingen we aan de slag  in het hoekenwerk. 

We mochten met z’n allen een werkje maken. Zo leren we samenwerken. 

De eerste kleuterklas maakte samen met de juf de woordspin.  We vertelden wat we allemaal 
weten van de boerderij en wat we graag willen doen in ons thema. 



We leerden de boerderijdieren kennen met hulp van de pratende muur. 

KRRRRRR
Doet mijn 
papier.
Oei, in stukjes
wat een plezier. 

In het 
hoekenwerk 
oefende we de  
scheurtechniek 
verder. 



We kregen bezoek van 2 lieve konijntjes, Lien en Loes. 



In het hoekenwerk volle aandacht, we oefende onze fijne motoriek door op ieder rondje iets te zetten. We 
moeten dan ook heel voorzichtig te werk gaan zodat we niets omstoten ;) 

Hokjes voor de dieren, we maken  kennis met de gevoelens van de dieren, leerden dieren sorteren ( wel of niet op 
de boerderij), leerden de dieren kennen door in de boekjes te kijken, …



Bij ons op school werken we regelmatig klasdoorbrekend. Dit zijn momenten of activiteiten waarbij we los van de 
klasgroep/ los van onze eigen klas activiteiten organiseren. Zo leren we samenwerken met meerdere klassen en 
andere kleuters. De oudste kleuters helpen dan ook de jongste kleuters waar nodig. Zo leren we om er voor elkaar 
te zijn en te helpen indien nodig.

Samen met de kleuters van de tweede en derde kleuterklas maakten we een dierenkroon. We mochten kiezen 
tussen een schaap, een koe of een varken. 
Bij ons in de klas maakten we een koetjeskroon. 



De begrippen groot en klein kwamen aan bod, we hadden een grote en een kleine koe, een groot en een klein 
varken, ….
De oudste kleuters mochten te dieren sorteren van groot naar klein.  Na de speeltijd kwam Seppe binnen met 3 
stenen. Heel trots vertelde hij dat hij stenen had gevonden van groot naar klein! 



Maandelijks komt er schrijfdans aan bod.  Schrijfdans is een activiteit waar de kinderen “leren schrijven” vanuit 
hun natuurlijke bewegingen. Met allerlei materialen zoals lijm, scheerschuim, wasco, stift, verf, … ervaren 
kinderen hoe ze op een plezierige manier schrijfmotorische vaardigheden kunnen ontwikkelen. 
De peuters mochten het gras en de keuteltjes van de konijntjes neerpennen. De eerste kleuterklas oefende een 
cirkelvormige beweging en maakte een kuikentje. 



Sinds deze week werken we rond het 
prentenboek “Noortje in de herfst”

Binnenkort hebben we ons eerste evenement op school! Hou de datum zeker vrij! 




