
 
 

Een groot feest in de klas want er waren twee jarigen. Imran 

en Mayar werden 5 jaar. Hiep hiep hoera!! 

 
 

 

 

 

 

 

 
Dikke proficiat  

Met jullie verjaardag en  

de lekkere traktatie.  

 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De eerste week van het 

nieuwe thema “de boerderij”. 

De kinderen konden 

kleurplaten kleuren aan de 

hand van cijfers op het grote 

bord.  

Een luister en tekendictee 

werd ook afgenomen over de 

boerderij.  

Experimenteren met maïs, 

potjes, schepjes, pincetten was 

heel plezant.  

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De koeien hadden terug de 

juiste vlekken nodig.  

In de boerderijhoek konden we 

naspelen hoe het er in een 

echte boerderij aan toe gaat.  

 

De dieren sorteren en voor 

elke diersoort een weide 

maken vonden we heel leuk 

om te maken met de blokken.  

 

We scheurden ook kleine 

stukjes om onze koe terug 

vlekken te geven.  

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oefenen, oefenen, oefenen 

met onze puzzels.  

 

We konden ook ons eigen 

dierenmasker maken. De drie 

kleuterklassen maakten elk 

een verschillend dier. De 

kinderen konden kiezen uit een 

schaap, varken of een koe.  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In het nieuwe thema leerden 

we er een nieuwe letter bij. 

Bromster het letter monster 

kwam in onze klas en samen 

met hem leerden we de letter 

“B”. 

 

Samen met hem konden we 

een werkboekje maken met 

allerlei spelletjes rond deze 

letter.  

 

We maakten met de vriendjes 

van de klas ook de letter “B” 

na.  

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De kinderen konden aan de 

hand van een stappenplan de 

dieren nateken. Ze konden ook 

een sjabloon gebruiken. Wat 

een tekentalenten hier in de 

klas.  

 

 



 
 

 

Joepie, we mogen op bezoek naar het toneel met alle 

kleuters. In het ‘Gildhof’ in Tielt mochten we gaan genieten 

van de voorstelling ‘Maan’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De kinderen moesten het 

aantal kuikens terug in het 

juiste nest leggen aan de hand 

van de cijferbeelden. 

 

De kinderen konden de 

woordkaarten na stempelen en 

het dier natekenen.  

 

De grote vriendjes van het 

lager kwamen ook een 

prentenboek voorlezen.  

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vandaag leerden we over het 

paard en zijn hoeven.  

 

We konden zelf de hoeven 

timmeren voor aan het paard. 

We maakten ook ons eigen 

hoef uit karton met 

aluminiumfolie.  

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook konden we de hoeven van 

het paard maken uit plasticine 

aan de hand van een 

stappenplan.  

 

Nu we alle boerderijdieren 

leerden kennen, maakten we 

deze na met plasticine aan de 

hand van een prent.  

 

Samen een gezelschap spelen 

(domino) met de 

boerderijdieren vonden we 

heel plezant.  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan de hand van een 

schrijfdans berijden we ons al 

voor op het schrijven.  

 

Als eerst gingen we naar 

buiten om de krullen van het 

schaap na te maken rond de 

hoepel.  

 

Daarna konden we op muziek 

de krullen van het schaap 

namaken op een groot blad.  

 

De laatste stap is dat we een 

klein blaadje kregen en fijn 

moesten werken om de krullen 

van het schaap te tekenen.  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naast de schrijfdans konden 

we nog schrijfpatronen maken 

van het schaap. De 

schrijfpatronen zijn al een 

goede voorbereiding op het 

eerste leerjaar.  

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De kinderen konden de dieren 

waarnemen en namaken met 

plasticine.  

 

Samen dansten we op een 

liedje van de boerderij waarbij 

we verschillende dieren 

konden uitbeelden.  

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De kalfjes hebben ook veel 

dorst dus moeten we helpen 

om de bekers juist te vullen.  

(vol – halfvol- leeg)  

 

Een stapeltoren met de 

boerderijdieren konden we 

ook maken, maar we moeten 

heel voorzichtig zijn of de 

toren viel om.  

 

 

 


