
 
 
 
 
 

Thema herfst: 
SPINNEN EN SLAKKEN 

 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

Hiep hiep hoera Matei              
wordt 5 jaar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Hiep hiep Hoera voor Lina 

 die 5 werd.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Hieperdepiep Hoera, 

 Lena 5 jaar  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

In de eerste week 
leerden we rond 

spinnen. We konden 
ook de blaadjes 

sorteren in de juiste 
boom. Spinnen tellen 
vonden we ook heel 

leuk. Daarnaast 
konden de kinderen 
parels rijgen om de 

poten van de spinnen 
mooi te versieren.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We haalden onze 
crea�eve zelve naar 

boven om de 
bosdieren na te maken 

met plas�cine.  

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samen een spelletje 
spelen “spinnensoep”. 

We konden in de 
herfstboekjes kijken en 

daarna het verhaal 
naspelen op de tafel.   

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spinnen tekenen aan 
het bord in stapjes 

lukte al zeer goed. We 
konden ook nog een 
spel spelen met de 

verschillende spinnen 
en hun web. We 

maakten ons eigen 
knutselwerk met een 

herfstblad en de 
herfstkleuren.  

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heel fijn de 
spinnenpootjes 

prikken. We maakten 
een werkboekje met 

allerlei opdrachtjes. In 
het thema leerden we 
de leter “S”. Met een 
paar vriendjes konden 

we de leter “S” 
naleggen.  

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Druk druk druk aan het 
werk.  

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We leerden ook de 
slakken kennen. We 
gingen zelf opzoek 

rond de school. Het 
slakkenhuis konden de 

kinderen helemaal 
versieren.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat werden de 
slakkenhuizen mooi 

versierd.  

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opeens hadden we 
geen poppenhoek 

meer maar een 
boswinkel in onze klas. 
We konden zelf soep 

maken om te 
verkopen, konden aan 
de kassa staan en zelf 

de klant spelen.  

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat hebben we weer 
veel bijgeleerd over de 

herfst. Op naar een 
weekje vakan�e waar 
iedereen eventejs kan 

uitblazen om erna 
weer in te vliegen.  

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


