
De voorbije twee weken werkten we
rond het thema Sinterklaas. We

leerden veel bij over de sint en zijn
roetpieten. Wat keken we uit naar de

komst van de sint. 

Sinterklaas 



We knutselden een pietenmuts
met waterverf. Onze mooie

muts toonden we met trots aan
Sinterklaas. 







Krullebol dak: 
Eerst mochten we oefenen om over het dak te lopen en de pakjes door de
schoorsteen te gooien. Daarna werkten we in het groot op een blad papier.
We volgende het patroon van het dak. Als we dit goed konden probeerden

we dit op een blad zonder dat er nog een patroon voorgetekend stond. 

























Bromster het lettermonster leerde
ons een nieuwe letter aan. Letter

“P”. 



Hiep hiep hoera! 
Jolien werd 5 jaar. We konden smullen van een

lekker dessertje en kregen een klasboek. 



Tijdens de voorleesweek kwam de mama van Milan
en de mama van Lina een boekje voorlezen in onze

klas. Alvast een heel harte dank hiervoor. 



De kinderen
hadden een idee
om tekeningen te
maken om op te

sturen naar  
Sinterklaas. Samen
gingen we op stap

naar de
postbrievenbus. 





Hoog bezoek in de klas vandaag! De kindjes
hadden hun schoentje gezet met allerlei lekkers
en met hun mooie tekeningen. De volgende dag

waren de schoentjes gevuld met al dat lekkers. We
konden ook smullen van een lekker sintontbijt.
Spannend.... Sinterklaas was in aantocht. We

mochten dan eventjes tot bij Sinterklaas gaan en
ons liedje die we leerden brengen. Wat was

Sinterklaas blij met ons lied. Omdat we zo flink
geweest zijn kregen we natuurlijk ook een paar

zakken gevuld met cadeautjes. 








