
Het was flink aan het
vriezen en we deden een
waarneming van ijs. We
lieten het ijs in de klas

staan en opeens was het
water! 

Tijdens een themaloze week wordt er ook heel wat gedaan
in de klas. 

Je kan foto’s zien van enkele activiteiten. Maar we deden
natuurlijk nog veel meer. We leerden een nieuw spelletje
aan (Little matches, we verzorgden ons goed door onszelf

een handmassage te geven, we dansten en herhaalden onze
liedjes en versjes die we dit schooljaar al geleerd hebben. 

  

Een weekje zonder thema

Fijn spelen en werken in de hoekjes!



Mijn zelfportret

We deden een waarneming van
onszelf: we hebben haar, een neus, een

mond, twee ogen, twee oren, ... 
Blonde haren, bruine haren, blauwe
ogen, groene ogen, bruine ogen, ... 



Daarna gingen we naar de
schildersezel en probeerden we ons

eigen gezichtje te schilderen. 
Wat een mooie resultaten! 


