
De Sint was nog maar vertrokken uit ons land, of we
gingen al over naar een ander thema ‘Een mooi versierde
boom’. Het werd erg gezellig in onze klas. De kerstboom

werd opgezet en versierd. ‘s Morgens genoten we van het
kringmoment met enkel de lampjes in de kerstboom aan. 

Ook Kas en Saar versierden de boom in de klas. 
Daarnaast werd er ook druk geoefend met kaartjes
maken en schrijven naar personen die we lief vinden. 

We starten ons thema met het versieren van onze boom.  

Een mooi versierde boom

Ook in de poppenhoek werd de
kerstboom versierd. 

Begrippen langer/korter oefenen bij
het na leggen van kerstbomen. . 

Een dennenboom schilderen met
lange en korte takken. 



Een kerstboom versieren
met loose parts

Experimenteren met
scheerschuim 

Kerstballen
sudoku’s
oplossen

Muziek maken

Spel met
plasticine



Kaartjes sturen

Kaartjes sturen naar de vriendjes
in de klas vonden de kinderen heel
leuk. Ze kleurden een kaartje in en

kleefden er een postzegel op. 
Maar de postbode moest ook

weten voor wie het kaartje was en
de ontvanger van wie hij/zij het

kaartje kreeg. 
Dus moesten we onze naam

schrijven! Er werd druk geoefend! 

Brieven in de brievenbus
stoppen. 



Kerstateliers

Voetmassage met noppenballen



Kerststukjes maken

Net zoals Kas en Saar in het
boek maakten we

kerststukjes met een kaars,
takjes spar, hulst en

versieringen. 

Experimenteren met
sleutels en sloten



Schrijfdans: 
De kerstboom





Maken van een
nieuwjaarsbrief

Er werd druk geknutseld aan
onze nieuwjaarsbrief:
prikken, schilderen,

stickertjes kleven, onze
naam schrijven, ... 

We deden het allemaal! 



Feest in de klas

Op vrijdag voor de vakantie
was er feest in de klas. 
We konden heerlijke
pannenkoeken eten.  

Smullen maar! 
We dronken een glaasje

kinderchampagne en
klonken op de vakantie. 



Nieuwe vriendjes in de klas

Na de vakantie kwamen er 4 vriendjes van
bij juf Sofie in onze klas: Floor, Ishaaq,

Seppe en Nobel. 
Wat zijn we blij met deze vriendjes er bij! 

En Nobel had onmiddellijk groot nieuws te
vertellen. Tijdens de kerstvakantie werd hij

grote broer van Mondo. Proficiat! 


