
Themaloze week. 
We mochten na de vakantie 3 nieuwe vriendjes toekomen. Welkom Zeynep, Amber en
Ayesha! 

Net na de speeltijd zagen we heel wat witte vlokjes door de lucht dwarrelen! Het was aan het
sneeuwen. Het ideale moment om te luisteren naar het verhaaltje van Anna in de winter. 



We zagen op de speelplaats ook een hele grote vogels wegvliegen met de
boterham van Aissata in zijn bekje.  We bekeken enkele volgens van dichtbij en
we zochten eens op wat vogels eten en drinken. 

We konden niet spelen in de sneeuw omdat er een beetje te weinig lag.
Daarom maakten we zelf nepsneeuw. 



Met toiletrolletjes, pindakaas en zaadjes maakten we wat lekkers klaar voor de
vogeltjes. 



Nog enkele foto’s van het hoekenwerk. We mochten spelen met het
magische zand, we maakten ook heel wat puzzels, kleurden het vogeltje
op de kleurplaat mooi in, ....


