
Thema: ik ga naar bed. 

“Anna en haar knuffel” dit boekjes stond gedurende ons thema centraal.
We mochten natuurlijk onze knuffel meebrengen naar de klas. We bekeken de

knuffels eens van dichtbij en mochten er iets over vertellen.   

In het hoekenwerk mochten we het dekentjes van Anna bekleven met stukjes stof.



Voor we gaan slapen doen we natuurlijk nog heel wat, we poetsen onze tanden, gaan naar het toilet, ....

In het hoekenwerk werkten we vooral rond kleuren herkennen en benoemen. Dit deden
we aan de hand van verschillende spelletjes. 



Wat doen we allemaal als het dag is, wat doen we als het avond/nacht is. 

We sorteerden ook grote en kleine steren. 



Dolle pret in het hoekenwerk. spelen met badeendjes, kijken in de boekjes, sterren maken in het
kinetisch zand, ....



In onze werkhoek mochten we ook schilderen met ecoline, kleurden we een sterretje en
probeerde we de stippenlijn te volgen met ons potlood. 



Dolle pret toen juf wel een hele speciale lamp meebracht naar de klas :) 



We bekeken een schimmenspel en speelden daarna kiekeboe ( met de juf en met de knuffels)  achter laken. 

Luisteren jullie even mee naar het versje dat
we hebben geleerd in de klas? 

Oogjes open, oogje dicht,
‘s avonds donker, ‘s morgens licht,

vele sterren en een maan,
ring, ring, .... opstaan! 



We mochten ook 2 keer feest vieren, hiep hiep hoera voor Joul en voor Emiel


