
Een kijkje in onze klas!
2 weekjes werkten we rond het thema “op weg 
naar Kerst”. Na het beluisteren van het verhaaltje 
gingen we onmiddellijk aan de slag met het 
knutselen van onze nieuwjaarsbrief. 



Juf had een hele grote kerstboom mee en we mochten deze versieren met verschillende (grote en kleine) 
kerstballen. 
Toen we de ster op de top van de kerstboom wilden plaatsen hadden we een groot probleem, hoe geraken we nu 
aan de top van de boom? 
Iedereen dacht  eraan te kunnen, maar na enkele keren proberen leek het toch dat we veel te klein zijn. Dan maar 
één stoel proberen? Misschien gaat het wel met de stoel van juf Daisy, of met de stoel van juf Laurence? Maar 
ook dit was niet hoog genoeg. ( Daar stonden we dan met 3 stoelen :)) 
Gelukkig hadden we een hele grote meester in onze klas die ons kon helpen, zo kreeg de ster toch een mooie 
plaatsje op onze boom. 



Aan de hand van een luisteroefening  legden we de 
juiste kerstbal in de boom! Goed luisteren was de 
boodschap, dit bleek niet altijd even makkelijk :) 

We leerden meten aan de hand van verschillende spelletjes. Welk touwtje moet er aan de kerstbal zodat die mooi 
aan de tak kan hangen. En welk strookje past perfect op de kerstboom, zodat we een mooie kleurrijke kerstboom 
krijgen. 



We leerden ook verbanden leggen, hiervoor moeten we goed kijken naar het prentje en dan de juiste kerstbal 
( peuters) en de juiste auto ( K1) zoeken. 



Er ging ook een grote fotoshoot door om onze nieuwjaarsbrief op te pimpen! 





Met de peuters maakten we tijdens de schrijfdans een mooie kerstbal. De kleuters maakten een ronde 
vorm door rond een sjabloon te gaan. 
De eerste kleuterklas maakte een kerstboom door horizontale en verticale lijnen te combineren. 



Ook in het hoekenwerk was er heel wat te beleven. Kijk maar even mee. 





We hadden 2 jarige in onze klas! Hiep hiep hoera 
voor Jack en voor Dana.

Kyjan is grote broer geworden! Proficiat mama en 
papa met de geboorte van jullie dochtertje! 




