
Muziek in de klas!  We starten zoals bij elke
nieuw thema met het luisteren naar een

verhaaltje   “muziek maken is leuk!”. 
Daarna maakten we een woordspin over het

thema. 

Hoe klinken al die instrumenten nu? We luisterden naar verschillende instrumenten en legden het
juiste woordkaartje bij het juiste instrument. 



Natuurlijk hoort een instrumentje maken er ook bij! We gingen onmiddellijk aan de slag met verf en
stickers en maakten onze eigen schuddoosje. 



Weten jullie dat je gevoelens kan herkennen in liedjes?
Kapitein Winokio heeft heel wat leuke liedjes rond
gevoelens. We beluisterden de liedjes en probeerden het
juiste gevoel eraan te linken. 

BLIJ BOOS 

BANG VERDRIETIG 



Het hoogtepunt van ons thema was het bezoek van de mama en de oma van Amber. Ze brachten hun
instrumenten mee en vertelden erover. Ze speelden ook heel wat mooie liedjes. We mochten zelfs
eens tokkelen op de gitaar en proberen blazen op de hoorn.  



Niet alleen de mama en oma van Amber kwamen hun instrument tonen, ook Bent van het 5de leerjaar
mocht zijn muzikale talenten tonen.

Ook wij spelen natuurlijk met instrumenten in de klas! De xylofoon was onze favoriet. 



Grote pret tijdens onze knutselactiviteit met de peuters, ze trommelden er op los! 
De eerste kleuters mochten de  de xylofoon in de juiste kleur kleuren. 

We versierden ook een hele grote trommel met stickers. 



Juf Inge komt elke week 2 uurtje helpen in de klas, het ideale moment om gezelschapsspelletjes te spelen. 

We hadden ook een jarige in de klas! Hiep hiep hoera voor Billie! 


