
Kleuters vinden het prachtig om te exploreren
en experimenteren. Dit stond voorop tijdens
dit thema. Er werd volop gevoeld, geproefd,

geroken, geluisterd en gekeken. 
We gingen aan de slag met het boek ‘Ik voel

een voet’. 

Met mijn 5 zintuigen

Voelen

We voelden aan
verschillende materialen. 

We gingen aan de slag met
de voeldoos. Wat zit  er in?
We trokken de voelrok aan
en voelden met onze voeten

aan materialen.  

Pittenzakjes op het
lichaam leggen.



Een voetenvoelomloop
Dit vonden we zeer fijn! 

Het ene voelde aangenaam
aan de voeten, het andere
wat minder aangenaam. 



Elkaar masseren met de
noppenbal. 
Genieten! 



Kijken
Eerst deden we onze ogen dicht.
Als we onze ogen dichtdoen dan
zien we niet veel. Ook met een
blinddoek aan zien we niets. 

Maar er bestaan heel wat leuke
dingen waarmee we kunnen
kijken. Of er in kijken. Of... 

De ontdekdoos omtrent ‘kijken’ had
heel veel succes. 



Een viewmaster kon niet ontbreken. Heel
fascinerend vonden ze dit.. 

De verrekijker had ook veel succes. De
juf bracht een echte verrekijker mee.

Super leuk! 



Proeven

We proefden de smaken
bitter (witloof), zoet (honing
en snoep), zout (keukenzout
en chips), en zuur (citroen).
Wat was die citroen zuur!  



Ruiken

Juf bracht verschillende producten mee om aan te
ruiken: zeep, citroen, chocolade, koffie, parfum en

tandpasta. 
Wat herkennen we? Wat ruikt er lekker? Wat ruikt

er minder lekker? 



Horen

Herkennen we geluiden uit het dagelijkse
leven? Het rollen van een dobbelsteen?

Knippen met een schaar? Bladeren door een
boek? 

We verklankten het verhaal ‘Ik
voel een voet’ met

muziekinstrumenten. Ieder dier
uit het verhaal werd verklankt

door een instrument.  



Hoekenwerk





Schrijfdans: De hangmat



Zwaar en licht



Begrippen eerste,
laatste en
voorlaatste

oefenen

Welkom  Jaylynn!

We hebben een nieuw vriendinnetje in de klas. 


