
De kip en het ei, dit is het thema dat de vorobije weken centraal stond.
We luisterden naar het verhaal “Kom uit het ei, kleintje”. 
We maakten tijdens het thema ook een woordspin. 

In het hoekenwerk hadden we heel wat werk om ons paasmandje te knutselen. knippen,
schilderen, kleven, .... Heel wat werk maar ons mandje is prachtig! 



Op, naast en in het kippenhok! Deze begrippen kwamen heel veel aan
bod tijdens ons thema. We leerden ze toepassen op heel wat
verschillende manieren. 



We maakten met kaplablokken hokjes voor de kippen. We moesten even oefenen,
want dit was niet zo eenvoudig. Maar van proberen kan je leren en ja hoor,
kippenhokken bouwen kunnen we nu als de beste.  

Ons versje van “kip en ei” kunnen jullie hieronder terugvinden. We legden de
prenten in de juiste volgorde. Goed luisteren was dus de boodschap! 



De papa van Finn kwam op bezoek met hun kip. Voor de kleuters (en ook
voor de juf) een hele leuke ervaring! Bedankt voor jullie bezoekje aan de
klas! 



Als kippen op hun eitjes broeden kan er wel eens een kuikentje
uitkomen. Aan de hand van prenten leerden we de levenscyclus.  

Bij elk kippenhok de juste kip, haan en kuiken leggen. Wat ging dit super goed! 



We kleurden paaseitjes, een hele grote kleurplaat en ons voorblad om onze werkjes
mee te nemen naar huis. 



Er werd ook heel wat gefeest tijdens ons thema! Hiep hiep hoera voor
Ayesha, Dua en Nora! 
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